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SPOKEN WORD Bondgenotenmiddag 11 september 2025 HappyDaisz 
 
Dure woorden, lange zinnen 
Zucht, je moet opnieuw beginnen 
Grote brieven, overheid 
Krijg ik geld? Raak ik het kwijt? 
 
Onzekerheid en overmacht. Het verschil is dag en nacht 
Tussen een 1-op-1 gesprek en deze brief, je legt hem weg. 
Niemand weet van jouw geheim, want je wilt niet anders zijn 
Dat op je neergekeken wordt, je als dom bestempeld wordt. 
 
Dus je zegt niks en houdt je stil, blijft onzichtbaar in het geheel 
Alles met taal blijft onbesproken, ongeschreven, onbesproken….. tot dat……. 
 
Je werd aangesproken 
Juist met woord, werd aangespoord 
Het is niet erg, je hoort erbij! 
En echt, de hulp is ook nabij. 
 
Er zijn zoveel instanties om van te weten 
Er is nog zoveel onbeschreven. 
 
Ook in de week van Lezen en Schrijven 
Gebruiken we zoveel moeilijke woorden 
Maar we hebben het niet door en 
Zelfs in reclames zijn ze te horen. 
Maar hoe brengen we dit naar voren? 
 
En is laaggeletterd ook niet een lastig woord? 
Toch heeft niemand toen, met de toeter dit verstoord. 
En het is ook lastig, je kunt niet altijd op een toeter blazen wanneer je anderen hoort praten 
En het lijkt ook soms onmogelijk, om die woorden maar te laten. 
 
Dus, wie kunnen we conditioneren? 
Wie leren we goed communiceren? 
Want communiceren is veel meer 
Dan de juiste woorden leren. 
 
Want het gaat hier over mensen 
En dat start met contact 
Want ongezien praat niemand 
En die mensen zijn er zat. 
 
Laten we voorbeelden laten spreken 
Want Taalhelden hebben al bewezen 
Dat als we écht om elkaar geven 
En erkenning en gelijkwaardigheid laten leven 
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Dan worden drempels overwonnen 
En worden deuren ingetrapt. 
Gaan we onzekerheid voorbij 
Zo wordt die kwetsbaarheid een kracht. 
 
Want als je iemand ziet, waar jij je in herkent 
Dan kan dit inspireren “Wat als jij dit bent?” 
 
Dus laten we blijven geloven 
In de kracht van ieder mens 
En ruimte blijven geven 
Omdat dit je verder brengt. 
 
Dus wordt actief, blaas op je toeter 
Sta op en wees bereid 
Want in de taalontwikkeling van iedereen 
Ligt gedeelde verantwoordelijkheid! 


